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Intro 
 
 Emiel 
Welkom bij reisbureau ‘Reisjes voor goede prijsjes’. Mijn naam is Emiel. Hoe kan ik 
jullie helpen? Ik heb hier bijvoorbeeld een promo voor onze reis naar E-Milaan.
 

 Michiel 
 
Oh interessant. Ons vorig tripje naar Polen, dat was echt wel tof, 
hè Ragna! Maar nu mag het wel iets warmer zijn. 
 

 Ragna 
 
Warm? Nee, ik wil liever richting de echte polen. Noorwegen ofzo. 
Dan kunnen we in de voetsporen van de Vikingen lopen.
 

 Michiel 
 
Maar allé Ragna. Allé, zo’n reisje naar Italië zoals die meneer hier zegt, dat lijkt mij wel interessant. 
Dan kunnen we zelfs de restanten van de Romeinen gaan bewonderen. Da’s pas cool! 
 

 Emiel 
 
Het is van dat. We zitten met een battle.

Welkom bij TEEN OF TANDER, de podcast van Technopolis waarbij 
Ragna en Michiel elke keer hun gelijk willen halen met de hulp van de 
wetenschap. Deze week een battle tussen epische veroveraars:

Vikingen vs. Romeinen
Noeste Noormannen vs. Dromerige diplomaten

Winnen de gehelmde heethoofden of moeten ze 
buigen voor de geleerde lauwerkransen?
Wie kraait vandaag victorie?

Romeinen Vikingen
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Ronde 1: Het neusje van de zalm 
 
 Emiel 
Ronde 1: Het neusje van de zalm!
Overtuig ons waarom jouw onderwerp de absolute TOP is.
 

 Michiel 
 
Ah, de Romeinen. De verhalen van Julius Caesar, het Colosseum, Pompeï en ga zo maar door.

Romeinen, dat zijn mensen die oorspronkelijk leefden in de stad Rome en daarna een enorm rijk uitbouwden: 
het Romeinse Rijk. Dat bestond van 753 voor Christus tot 476 na Christus. Dat is zo’n 2000 jaar geleden. 
En hun rijk heeft dus meer dan 1200 jaar bestaan! Dat is niet niks, hè Ragna. Integendeel, da’s 1200.
 

 Ragna 
 
Ja, dat klopt wel. Maar de Vikingen hebben het nadien toch mooi overgenomen.
 

 Michiel 
 
Echt overgenomen hebben ze niet, hè Ragna. Ze hadden gewoon later hun hoogdagen. 
 

 Ragna 
 
Oké oké. Euh, nog iets speciaals aan die Romeinen van u?
 

 Michiel 
 
Moh, ik ben blij dat je ernaar vraagt. Ja, want die Romeinen waren dus echte techneuten. Ze bouwden 
erop los. Zo bouwden ze amfitheaters en aquaducten: dat zijn bouwwerken die het water van de 
bron tot in de stad konden krijgen. En ze bouwden dan ook havens, badhuizen en nog andere grote 
gebouwen. En wist je dat sommige Romeinse huizen zelfs al vloerverwarming hadden?
 

 Ragna 
 
Huh, hoe dan?

 Michiel 

Zij hadden daar een speciaal systeem voor: het ‘hypocaustum’. Dat was eigenlijk een vloer die wat hoger lag 
en de lucht onder die vloer werd dan verwarmd met een vuurtje. En die warme lucht verspreidde zich dan niet 
alleen onder de vloer, maar ook door de holle stenen in de muren. Zo hadden ze een lekker warm huis.
 

 Ragna 
 
Amai, fancy!

 Michiel 

En weet je wat ook fancy is? De shows die de Romeinen opvoerden in hun amfitheaters. Het Colosseum is daar 
een goed voorbeeld van. Ah ja, want er was toen nog geen televisie, dus dan ging men naar het amfitheater. Dat 
lijkt een beetje op een voetbalstadion. Daar kon men dan geen voetbal kijken, want dat bestond nog niet, maar 
wel naar gladiatoren-gevechten. Dat waren vaak slaven of criminelen die tegen elkaar moesten vechten. 
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 Ragna 
 
Oei, geef mij dan toch liever een gezellige musical.
 

 Michiel 
 
Oké ja, dat begrijp ik wel. Maar goed, er werden dus niet alleen gladiatoren-gevechten gehouden. Het zou zelfs 
kunnen dat men het Colosseum zelfs onder water kon zetten om zeeslagen na te spelen. Als dat waar is, moet dat wel 
ongelofelijk vet zijn geweest! Zelfs al zou het maar een waterkansje zijn... 
 

 Ragna 
 
Zeeslag? Ah ja, zo van ‘ik stuur een gladiator naar B9’?
 

 Michiel 

Boem gezonken. Nee nee, dat spelletje werd pas later gespeeld. Ik heb het wel over échte 
gevechten op zee, maar dan nagespeeld in het Colosseum met echte boten en zo. 
 

 Ragna 
 
Romeinen, Romeinen, Romeinen... Geef mij maar de echte kampioenen van de zee, een stoere Viking! 
En daarbij Michiel, je werd niet geboren als Viking. Het was eerder een manier van leven.  

 Michiel 

Ah, echt? 
 

 Ragna 
 
Ja. De Vikingen waren geen volk op zich, maar de inwoners van wat nu Noorwegen, 
Denemarken en Zweden is, die besloten om er met hun snelle boten op uit te trekken. Als 
Viking ging je andere steden verkennen, er plunderen, maar ook handelen.

 Michiel 

Plunderen? Lieverds waren het dus niet, hè.

 Ragna 
 
En wist je dat ook nu nog Vikingen heel aanwezig zijn in onze maatschappij, Michiel? Zelfs in technologie.

 Michiel 

Maar allé Ragna, dat kan toch niet. Het tijdperk van de Vikingen was ongeveer 
tussen 800 en 1050 n.C. Dat is al meer dan 1000 jaar geleden.

 Ragna 

Ja, toch wel! En je kent het vast wel: bluetooth. Met bluetooth kan je 2 apparaten draadloos verbinden. De 
naam is afkomstig van de Vikingkoning Harald ‘bluetooth’ Gormsson. Bluetooth wil eigenlijk ‘blauwtand’ 
zeggen. De koning zou zijn bijnaam gekregen hebben, omdat hij een dode, blauwige tand had. Een 
medewerker van Intel, het bedrijf dat bluetooth dus op de markt bracht, stelde de naam dan voor, omdat Harald 
Denemarken en Noorwegen verenigde. En dat moest die nieuwe technologie ook doen voor apparaten. 
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 Michiel 

Oké, da’s wel cool!

 Ragna 

Ja hè en als dat nog niet cool genoeg is, waren Vikingen niet alleen mannen, maar ook vrouwen. 
Zo ontdekten onderzoekers in 1880 een lichaam van een Vikingstrijder in een graf in de buurt van 
Stockholm. Door onderzoek konden die wetenschappers bevestigen dat het om een vrouw ging. 
En dat niet alleen, hè Michiel. Ze was waarschijnlijk een officier, want naast haar skelet vonden 
ze in haar graf allerlei wapens en ook twee paarden. Een vrouw met een belangrijke rol! 

 Michiel 

Het kan natuurlijk ook zijn dat dat twee heel belangrijke paarden waren, hè? 

 Ragna 

Och, Michiel.
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Ronde 2: Het poepje van de zalm 
 
 Emiel 
Ronde 2: Het poepje van de zalm! 
Overtuig ons met één argument waarom je tegenstander zijn onderwerp een absolute FLOP is.
 

 Ragna 
 
Over een poepje gesproken. Privacy, daar hebben Romeinen nooit van gehoord, denk ik. De 
meeste Romeinen gebruikten een gemeenschappelijk toiletgebouw. En dan zat je er op het toilet 
met 10, 20 of zelfs 100 andere mensen. Even rustig op toilet zitten, dat zat er niet in. 
 

 Michiel 

Allé Ragna, da’s toch gezellig.
 

 Ragna 
 
Gezellig? Dat zou ik toch anders omschrijven, Michiel. Het is ook niet dat je heel comfortabel zat op die toiletten. De 
toiletten bestonden uit houten of stenen platen met een ronde opening boven een beerput of riool. Dé definitie van 
gezellig. En als je dan je behoefte had gedaan, gebruikte je de ‘tersorium’ -  een chic woord voor ‘spons op een stokje’ 
- om je billen mee af te vegen. En dan werd die spons nadien afgespoeld en doorgegeven aan de volgende. Heerlijk!
Al moet ik er misschien wel bij zeggen dat archeologen zich wel blijven afvragen of de Romeinen 
de stok echt gebruikten voor hun billen of eerder om de toiletten mee schoon te maken.

 Michiel 

Of voor allebei, hè?

Bon, ik zal de Viking eens bij de hoorns vatten. Alleja, als dat zelfs kan. Want als ik aan Vikingen denk, dan zie 
ik stoere mannen met rosse baarden en lange blonde haren. Met op hun hoofd een stoere helm met twee 
stoere hoorns. Maar wat blijkt nu, Ragna? Die Vikingen hadden helemaal geen hoorns aan hun helmen.
 

 Ragna 

De Romeinen ook niet, hè.

 Michiel 

Klopt! Maar de Romeinen hadden tenminste nog helmen. Bij de Vikingen droegen 
ze vaak ook gewoon een leren mutsje. Zo amateuristisch…
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Ronde 3: Even iets anders 
 
 Emiel 
Ronde 3: Even iets anders. Argumenten slingeren, daar zijn deze twee goed in. Maar kunnen ze ook 
op een andere manier hun gelijk halen? Deze aflevering in ‘Even iets anders’: Wat als? 
 

 Ragna 
 
Wat als Vikingen er nu nog steeds waren? – De rechtszaak tegen Ragna Loedbroek.
 

 Emiel 

Mevrouw Loedbroek, u wordt beschuldigd van volgende feiten: 
Het plunderen van Mechelen…
 

 Ragna 
 
Heb ik inderdaad gedaan, ja. Ik heb echt heel veel kunnen verzamelen. Goeie uitstap! 
 

 Emiel 

Euhm ja, raar. U wordt er ook van beschuldigd illegale slagtanden van walrussen te verhandelen? 

 Ragna 

Ah ja. Zeg, verkocht voor een goed prijsje. Ik heb er nog wat over, interesse? 

 Emiel 

Wat? Nee, dank u. Tot slot wordt u er ook nog van beschuldigd van 
het doden van verschillende beschermde diersoorten.

 Ragna 

Ah ja, ik had een nieuwe jas nodig voor de winter. 

 Emiel 

Mevrouw Loedbroek, u pleit schuldig voor al deze feiten. Wij hier van de rechtbank verklaren u 
hierbij schuldig en veroordelen u tot 20 jaar opsluiting in de gevangenis. Einde rechtszaak. 

 Ragna 

WABLIEFT! In mijn tijd mocht dat allemaal zonder problemen. Waanzin, echt waanzin! 

 Emiel 

Rustig.

 Ragna 

Belachelijk die 21ste eeuw!
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 Emiel 

Orde, orde in de rechtszaal.

 Michiel 

Wat als er nog steeds Romeinen  waren? - Brutus gaat winkelen.

 Ragna 

Goeiemiddag. Welkom bij kledingwinkel ‘de Bronzen Fibulae’.

 Michiel 

Goeiemiddag.

 Ragna 

Laat maar weten als ik u kan helpen, hè.

 Michiel 

Ja ja, bedankt.

Hmmm, wat is dat hier voor rare kledij bij de mannen... Van die stukken stof die precies twee 
buizen vormen? Ugh, zo barbaars. Ah ja, juist. Dat zijn van die broeken. De Galliërs dragen dat ook. 
Draag nu gewoon eens een normaal gewaad. Nee nee, geef mij maar iets normaals.

Aha, daar hangt wat ik zoek! Oh, zo’n leuk gewaadje. Even de juiste kleur zoeken. Wit? Rood misschien? 

 Ragna 

Dag meneer, zoekt u iets voor uw vrouw? 

 Michiel 

Uh, nee nee, gewoon voor mezelf.

 Ragna 

Oh, geweldig dat u zich niks aantrekt van alle vooroordelen en gewoon lekker shopt bij de vrouwen. 

 Michiel 

Euhm, is dit alleen voor vrouwen? Hahahahah. Shoppen bij de vrouwen, zegt ze. Hahah. 

 Ragna 

Ha ja, ik vind dat eigenlijk zelf ook echt onnozel dat er een onderscheid in gemaakt wordt. Want 
ja, ik draag zelf ook wel graag eens een T-shirt voor ‘mannen’. Echt onnozel.

 Michiel 

Ongelofelijk. ‘Alleen voor vrouwen’, zegt ze. Allé, maar bon, geef mij maar zo’n wit gewaadje. 
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 Ragna 

En? Past het?

 Michiel 

Perfect! Nu zie ik er eindelijk weer uit als een echte Romeinse held. En nu naar de messenwinkel.

 Ragna 

Dag en bedankt hé!
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Ronde 4: Het bekgevecht 
 
 Emiel 
Ronde 4, we gooien alle remmen los, in deze laatste ronde, de laatste argumenten: Het bekgevecht. 
 

 Ragna 
 
Michiel, de Romeinen hadden misschien een groot rijk, maar de Vikingen waren wel 
wereldreizigers. Ja, ze voeren onder andere naar het Verenigd Koninkrijk, IJsland, 
Groenland, Rusland en zelfs Noord-Afrika. En ze zijn ook in Vlaanderen geweest.
 

 Michiel 

Allé, straks ga je ze nog vergelijken met Christoffel Columbus.   

 Ragna 

Awel ja! Jij denkt misschien dat Christoffel Columbus de eerste Europeaan in Amerika was?
 

 Michiel 

Ja, toch? 

 Ragna 

Dan heb je het dus goed mis, hè. Het waren de Vikingen die ruim 400 jaar eerder aankwamen in 
Noord-Amerika. In 1021 zetten ze al voet aan wal in Canada. Echte ontdekkingsreizigers! 
 

 Michiel 

Ja, eigenlijk wel. Maar goed, Amerika behoorde dus niet tot het Romeinse Rijk, maar dat wil wel niet zeggen 
dat het Romeinse Rijk niet gigantisch groot was. Het liep van Noord-Afrika, je weet wel Marokko en Egypte en 
zo, tot helemaal in Engeland en dus ook hier bij ons in Vlaanderen. En om dat Rijk zo goed te besturen, legden 
de Romeinen wegen aan. Ze hebben in totaal wel meer dan 80.000 km aan verharde wegen aangelegd.

 Ragna 

Bla bla bla... heel spectaculair hoor. Maar aan de Vikingen kan je niet ontsnappen, Michiel. Wist je dat de 
weekdagen dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag vernoemd zijn naar enkele goden van de Vikingen? 

 Michiel 

Echt waar? 

 Ragna 

Ja! Bijvoorbeeld Odin, hun belangrijkste god was ook wel gekend als Wodan. Daar is woensdag naar 
vernoemd. Of Thor, die ken je wel van de Marvel-films. Hij was ook gekend als Donar en daar is donderdag 
naar vernoemd. Dus eigenlijk denken we bijna elke dag weer terug aan de fantastische Vikingen. 

 Michiel 
 
Ah, da’s wel cool. Ja, de dagen zijn dan wel genoemd naar Viking-goden, maar de maanden 
komen, jawel, van de Romeinen. Zo is bijvoorbeeld januari genoemd naar de Romeinse God 
Janus, de God van het begin. Maart is dan genoemd naar de God Mars, de god van de oorlog. 
Juli is dan weer genoemd naar Julius Caesar en Augustus is genoemd naar…
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 Ragna 

Keizer Augustus zeker?

 Michiel 

Helemaal juist.

 Ragna 

Maar Michiel, weet je welke naam we nog aan de Vikingen te danken hebben?

 Michiel 

Wickie de Viking?

 Ragna 

Ja, misschien wel. Maar ook Ragna!
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Slot 
 
 Emiel 
Kijk eens aan beste luisteraars, het zit erop. Wie vind jij dat er gewonnen is?
 

 Michiel 

Voilà, dat is dan beslist. Wij gaan naar Rome.

 Ragna 

Nee, hè. Ik dacht dat het duidelijk was dat we naar Noorwegen gingen.

 Emiel 

Heb je zelf nog aanvullingen, suggesties of ideeën? Mail ons gerust op podcast@technopolis.be.
En tot de volgende keer!

Dus, Vikingen en Romeinen? Da’s eenvoudig opgelost. Ik kan u een reisje naar 
Frankrijk aanbieden en voor een goed prijsje. Dan heeft u ze allebei.

En nu moet ik wel heel dringend naar het wc. Aargh, Erik! Heb jij die spons nu weer niet uitgekuist?


